Als klein kind woonde ik in Haarlem tegen de Ringvaart, Meerplas en Molenplas aan. Vanaf het
slootje achter begon mijn schaats avontuur op Friese doorlopers. Nog steeds is er weinig wat mij zo
blij maakt als een mooie natuurijstocht. In mijn jeugd schaatste ik elke week bij ijsclub Haarlem en
de tochten op natuurijs werden steeds groter en mooier. Op de baan blonk ik niet uit, ik ben en blijf
een echte recreant. Het schaatsen op de baan is voor mij een heerlijke manier om me te onttrekken
aan de dagelijkse stress en voldoende beweging te krijgen. Na het jeugdschaatsen verruilde ik de
schaats voor de riem en ging ik roeien. Sinds 10 jaar schaats ik weer wekelijks. Eerst met de
personeelsvereniging van KPN en sinds ongeveer 5 jaar bij de Poelster.

De afgelopen jaren heeft het bestuur samen met de vele vrijwilligers een ongelofelijke prestatie
neergezet om de Poelster verder te verankeren binnen de Amstelveense gemeenschap en
daarbuiten. De samenwerking met de gemeente en de lessen op scholen zijn daar een mooi
voorbeeld van. Graag draag ik bij aan het in stand houden en verder opbouwen van dit soort
activiteiten. De komende jaren gaan we een spannende tijd tegemoet. Het clubhuis en de
natuurijsbaan zijn aan onderhoud of vervanging toe. De Jaap Eden gaat op de schop en is steeds
minder makkelijk bereikbaar. En de toekomst van natuurijs is met de klimaatverandering steeds
meer onzeker.

Dat laatste kan ik weinig aan doen. Wat ik wel kan doen is met mijn kennis en ervaring bijdragen aan
de toekomst van de club. Ik heb de afgelopen jaren veel bestuurlijke ervaring opgedaan, mij ingezet
voor Amstelveen en draag ook graag bij aan de poelster. Meer over mij kun je ook vinden op mijn
linkedin: https://www.linkedin.com/in/davidkoekoek/. En natuurlijk spreek ik iedereen graag tijdens
de ALV.

Met vriendelijke groet,

David Koekoek



